
Transcript fragment 3 

 

Silvie: En op een dag besloot hij dat hij ze zelf wel wou zien. Hij ging helemaal 

naar beneden en met een hele grote slag van zijn staart sprong hij uit het water 
op de kant.  

Leerling: O nee.  

Silvie: Kunnen vissen wel op de kant?  
Leerling: Nee. 

Silvie: Vissen moeten wel in het water eigenlijk he?  

Leerling: Anders gaan ze .. 

Leerling: Dood.  
Leerling: En als die uit het water gaat is die dood.  

Silvie: Ja, want dan krijgt hij eigenlijk geen lucht meer.  

Leerling: Nee. 
Silvie: Want een vis kan ademen onder water. Met z’n kieuwen. Hij landde in het 

droge warme gras. En daar bleef hij heel stil liggen. Hu, hu, Help, schreeuwde hij 
zachtjes. Hij kon geen adem halen en niemand kon hem horen. Hu, hu, help. Is 
wel zielig voor de vis he?  

Leerling: Wat zielig.  
Leerling: Wat zielig.  

Silvie: Gelukkig had de kikker die net achter de vlindertjes aanzat, alles gezien. 

En met inspanning van al z’n krachten, duwde hij zijn vriend zo.. weer de vijver 
in.  


