Transcript fragment 1

Marieke:

Als je niet alleen naar de kleren kijkt, maar ook alleen naar Raf zelf.

Ziet hij er anders uit?

Leerling:
Marieke:

Roos.

Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:

Ja!
Wat is er anders? Vinger opsteken als je het weet. Wat is er anders?

Hij is bruin geworden.

Hij is bruin geworden. Tycho.

Hij heeft donkere viekken gekregen.

Hm, donkere viekken. Ja. Pien.

En hij heeft oorbellen in.

Ja. Marissa.

Hij heeft de nek langer.

Hij heeft de nek langer. Zullen we die eerste plaat er nog eens even

bijpakken? Dan kunnen jullie het goed zien wat het verschil is.

Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:

Apen te trekken de staart.

Wat nog meer?

Hij heeft een trui.

Ja, dat waren die Afrikaanse kleren he? Ja. Maxim sttt.
Omdat hij in Nederland is.

Omdat hij Nederlands is?

Nee, in Nederland.

Omdat hij in Nederland is, dat is anders.

Ja.

Oke, ja. Milou.

Hij heeft een beetje haren gekregen.

Hij heeft opeens rastaharen gekregen. Ja, Marissa.

Hij heeft ook nog een broek aan.

Ja, hij heeft andere kleren aan gekregen. Laten we nog eens even

kijken. Kijk eens even. Dan laat ik eerst de eerste plaat zien.

Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:
Leerling:
Marieke:

Daar is hij nog wit.

Daar is hij nog wit.

Daar is hij nog zo xx.

En hier.

En daar heeft hij ook een sjaal om.
Ja, precies.



